
Het boek 2021 kan bijna worden gesloten
en de laatste bladzijde slaan we om.
Er staat een nieuw jaar voor ons klaar.
Een jaar om goede voornemens te maken,
om boeken te lezen die ons raken.

“IN DE BIEB”

Weet je waar ik gisteren liep?
In de bieb, ja in de bieb.

‘k Leende daar een heel mooi boek,
‘t was maar een heel kort bezoek.

Er staan boeken in de zaal,
kies een strip of een verhaal.
‘k Kom er bijna elke week.

In de bibliotheek!

Laat u alvast inspireren door het gedicht
en breng een bezoek aan onze bieb.

Aan iedereen een fijne en mooie jaarwisseling
en een gelukkig en liefdevol 2022.

Marijke
Bieb Hulste


